01Tess03,12 voor 2016 09 11 - thema relaties - preek

Dia 1 Het onderwerp relaties is gevoelig

Je denkt aan verkering, samenwonen, huwelijk, seksualiteit

Dat zijn niet echt dingen om over te praten of met elkaar te delen

Met iemand anders je diepste gevoelens - of teleurstellingen - delen?

En er over preken, nou dan weet je al wat er gaat komen: huwelijk is geweldig, seks voor het
huwelijk mag niet, homo’s moet je aanvaarden en singles hebben een fijne gemeente om
zich heen - het walst er over heen

In Samenbinding vorige zondag heb ik gewaarschuwd voor een te smalle blik

We gaan het niet meteen over onze intiemste relaties en verzwegen problemen hebben
Daar gaat iets aan vooraf

We gaan het eerst hebben over de relatie die God met ons legt

Hij heeft zich aan ons verbonden - relatie is een wat moderner woord voor ‘verbond’

Dat is het onderwerp voor vandaag: God h zich aan ons verbonden

En daardoor zijn we ook met elkaar verbonden

Vandaag wil ik daar wat licht over laten schijnen vanuit een brief van Paulus: 1 Tess
Woorden met net even een bijzondere kleur, een intieme en tere klank

Het gaat over Paulus en zijn relatie met die gemeente daar, en wat dat betekent voor hun
onderlinge band binnen de gemeente

Daar gaan we ook iets uit leren voor onze persoonlijke intiemere relaties

Thema: Gods liefde maakt relaties sterker

Even oriénteren: 1Tess - waar gaat dit over?

Het gaat over 2° zendingsreis van Paulus en Silas en Tim - en Lukas

Net overgestoken van Turkije/Azié naar Griekenland

Hiervoor in Filippi geweest, met de geschiedenis van Lydia, van de waarzeggende slavin en
de gevangenisbewaker

De eerstvolgende stad is dan Tessalonica - zie Hand17:

Dia 2 Ze reisden naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Zoals gewoonlijk
ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. (...)
Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken
die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen.

Dus: Joden, godvrezende Grieken en welgestelde dames

Na drie weken gaat het mis, de Joden worden jaloers, Paulus en zijn vrienden moeten
halsoverkop de stad verlaten

1° brief aan die christenen is kort daarna geschreven, heet van de naald, na een flitsende
start van de gemeente en een al even snelle aftocht van de zendelingen

In een paar weken heeft Paulus een heel sterke band met deze christenen gekregen

Dia 3 Vooral 2,7 we zijn u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar
kinderen koestert

Vs 11: U weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen

[Soms lees ik deze verzen bij een kraambezoek (misschien zitten hier jonge ouders bij wie ik
dat gedaan heb)]

Als zendeling, als dienaar van God kijk je naar de gemeente als een moeder naar haar baby



Dan gaat het niet om de lieve babywoordjes, maar om dat diepe gevoel van: wat houd ik
veel van dit kindje - van deze gemeente

Als dienaar van God ben je voor de gemeente ook als een vader

Dat persoonlijke gevoel, je hart wordt er warm van

Je voelt verantwoordelijkheid, je wilt beschermen - maar ook zelfstandig laten worden
Paulus is dus niet alleen de briefschrijver met moeilijke zinnen en betogen

Paulus is ook de moeder met haar baby aan de borst

Hij weet zich de vader die praat met zijn kinderen en ze oefent in zelfredzaamheid
Wanneer wij als vader en moeder thuis onze kinderen koesteren en knuffelen en aandacht
geven en opvoeden, laat wij hen de liefde van God ervaren

En nu lees ik nog eens de tekst voor de preek, 3:12

Dia 4 Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even
overvloedig wordt als onze liefde voor u

Paulus’ liefde voor de christenen in Tess - dat wordt de maatstaf

Dus die liefde met moederlijke tederheid en met vaderlijke sturing

En hij zegt erbij: ik bid dat jullie onderlinge liefde groeit en overvloedig wordt

Dia 5 Overvloedig - dat woord vind je nogal eens in NT: overstelpend, overstromend

Je vult een glas tot de rand en het stroomt over

Het is meer dan het gewone, het is niet zuinig, niet mondjesmaat, maar veel, ruim

Zoiets voelden we al toen Paulus zichzelf met een moeder en een vader vergeleek

Toen hij het had over koesteren

De gemeente koesteren, aan de borst drukken - nou dat hoeft nou ook weer niet ...

Ja dat kunnen we wel denken, een beetje afhouden - maar de Bijbel zegt het wel

Die hartelijkheid, innigheid, dat vertrouwen, tederheid

Als ik dat zo niet voel ontbreekt er een stukje

U en ik zijn vast geneigd om dit overdreven te vinden

Maar Paulus zegt: ga het nu maar eens overdrijven, laat het maar overvloeien

Wij zijn in onze relaties in de kerk zo afgepast, te veel ‘niet te dichtbij komen’, te weinig van
hart tot hart

Dat kan je ook niet forceren, afdwingen, dan wordt het niet echt

Maar je mag wel zeggen: onze liefde is dus nog niet volmaakt - goed dat Paulus er om bidt:
Moge de Heer uw liefde voor elkaar en voor ieder ander groter maken

En ik wil u en jullie aan moedigen om dat ook te bidden

Heer wilt u mijn liefde voor elkaar hier in de kerk groter maken, warmer en dat het
overstroomt

Liefde voor elkaar in de kerk

Elkaar warm maken met ons geloof

Fijn praten over God - wie doet dat

Onze jongeren hebben dat zo nodig: ouders die laten voelen dat God van hen houdt en dat
dat heel mooi is

Vanavond beginnen jeugdverenigingen weer, en morgen de catechisaties

Een paar nieuwe coach-echtparen, nieuwe groepen

Goed om een stukje inhoud door te geven, geloof, Bijbel, inzicht

Dia 6 Maar geef ook liefde door, in je houding als echtpaar die deze jongeren thuis ontvangt
Als lesgever op cat: hou van je jeugd, en zeg dat ook maar eens - of elke week, ja maar is dat
niet heel erg overdreven? Ja maar het moest toch overdreven, overvloedig?



J/m op cat of op vereniging, ik hoop dat jullie merken dat wij van jullie houden
Ik ben in de afgelopen maanden bij veel jongeren op bezoek geweest - ik hoop dat jullie in
die gesprekken iets hebben gemerkt van dat God in liefde naar jullie, naar jou omziet

Ik wil ook noemen: de ouderling of diaken op bezoek, op gesprek, huisbezoek

Dan gingen we netjes zitten, Bijbel op tafel - dat is mooi, vooral blijven doen

Maar het was ook een beetje opgelegd, wat stijfjes: de ouderling komt

We zeiden dat als het ware Jezus Christus zelf op bezoek kwam

Maar het was wel eens moeilijk om de liefde van Jezus ook echt te ervaren

Liefde betekent niet: soft en knuffelig en nergens over praten, niet ergens op aanspreken
Dat is een misverstand

Je kunt indringend praten en terechtwijzen en tegelijk daarin de liefde van Jezus leggen, zijn
bewogenheid

Houden van betekent ook vertrouwen

Dia 7 lemand die van mij houdt verraadt mij niet

Wat durven we aan elkaar toevertrouwen?

Durven we onze gevoelens met elkaar te delen

Dat je blij bent of bang bent of soms het geloof zo moeilijk vindt

Durf je de ander in vertrouwen te nemen ook over je zonden en je slechte kant
In een omgeving van liefde voor de ander verraad je hem of haar toch niet

Je gaat helpen, moed inspreken, naast hem staan

En zo laten we aan elkaar zien hoe God ons liefheeft

Weet u, we zeggen vaak en graag: God heeft ons lief, God houdt van ons

Dat is waar, dat is Bijbels

Maar, het blijft ook wat op afstand, het is een zinnetje, een paar woorden

Ik geloof dat wij zelf die woorden handen en voeten moeten geven

Als je zegt tegen iemand: God houdt van je - dan wil God dat je dat zelf ook laat zien

Dia 8 Liefde voor elkaar en voor ieder ander

De kerk is geen doel in zichzelf

Elkaar hier in de gemeente liefhebben is het begin nog maar

Dat wil naar buiten, over de randen, ook hier geldt: het moet overstromen

Liefde die rondzingt, rondjes draait - mooi maar het is begrensd, beperkt

U moet daarover ook eens heel 1 Tess1 lezen: dat ze daar ook niet in een klein kringetje
rondliepen maar dat hun geloof en liefde vanzelf over de rand sloeg

Dat kon niet anders

Dat geldt ook bij een huwelijk

Man en vrouw, gelukkig samen, gezinnetje, een twee-eenheid - maar het moet geen
gesloten circuit blijven, het wil juist over de rand

Samen één betekent ook: er is energie over, kernfusie daar komt veel energie bij vrij
Zo is ook de liefde van God niet in de binnenste cirkel van de drie-eenheid gebleven
Maar het is er over heen gegaan

Dia 9 Zo moeten we ons gemeente-zijn altijd weer opnieuw ijken
Ontvang hier Gods liefde
Leef met de ander mee, wees zorgzaam en teer voor elkaar



Praat over de dingen waar het in een kerk over behoort te gaan

Ik zeg nog maar eens weer: noem naar elkaar drie dingen waarom je zo van Jezus houdt
Vraag dat eens aan je kinderen - maar vertel ook hoe je daar zelf over denkt

Als het dan in de komende tijd gaat over relaties en van alles daaromheen, hebben we een
ondergrond van verbonden zijn met elkaar en verbonden zijn met onze God

Amen



