Genesis 2: 24 - 3e preek Relaties - voor 2016 10 30 - preek

1° deel preek

Dia 1 Op je huwelijk voorbereiden - die titel schrikt misschien een beetje af
Huwelijk: het plaatje is romantisch, meisje, ridder op witte paard, huwelijksaanzoek
Maar dan: huwelijk ... zo burgerlijk, zo vorige eeuw, dat komt nog wel, later

Toch preek erover

Een mooi onderwerp, niet makkelijk maar wel goed om er over te praten

Heel belangrijk onderwerp om met jongvolwassen kinderen over te praten
Misschien hebben we dat te weinig gedaan

Misschien hebben we hen- toen het er juist op aan kwam - wat laten zwemmen
Daarom wil ik het bespreekbaar maken

Hier valt winst te boeken

Eerst kort stilstaan bij de Bijbel, = basis, vertrekpunt

Dia 2 Genesis 2: man, v en m verlaten, aan zijn vrouw hechten, één lichaam

Moet een meisje haar ouders ook verlaten?

Tegen de achtergrond van het oude Oosten moest juist het meisje afscheid nemen

Zij trok bij de jongen in

Het jonge stel ging wonen in de buurt van juist zijn ouders

De kans dat hij zijn v en m niet verliet was veel groter

Maar hij moet dus juist duidelijk kiezen voor zijn vrouw

Pa en ma, ik ben nu getrouwd, ik hoor nu bij haar en niet meer bij jullie

Dat is een les voor jonge kerels net getrouwd: je bent nu getrouwd, zij is je vrouw

Ze is ook niet je moeder, een soort moeder - ze is je vrouw, jouw steun en jij bent haar steun
Verder over Genesis 2:

Die jonge kerel en dat meisje maken zich los van hun ouderlijk huis en ze worden samen één
Er ontstaat iets nieuws, nieuw begin, nieuwe bron, God gaat iets nieuws scheppen

Dia 3 Matt 19: in een gesprek over huwelijk en scheiding noemt Jezus ook die zin: vader en
moeder verlaten en je aan je vrouw hechten

Jezus zegt er bij: God heeft zo je aan elkaar verbonden, dus dat niet weer ongedaan maken
Dus jullie keus voor elkaar als man en vrouw - daaraan verbindt God zijn keus

Er zit dus heel wat aan vast, dit doe je niet even, trouwen, hechten, God wil daar ook een
stempel op zetten

Dia 4 Ef 5: (vaker gelezen) vooral eenheid Christus en gemeente
Ook dat geeft een sterke verbinding aan, ook goed om daar even bij stil te staan:
Als wij ons met elkaar verbinden, is dat een teken van de band van Jezus en de kerk

Dit punt samenvattend:

e Dia5 Je verlaat je ouders

e Dia 6 Je maakt een duidelijke keus voor elkaar, voor die jongen, voor dat meisje

e Dia 7 >> vaste verbintenis, nieuwe bron, nieuwe schepping

e Dia 8 Zo'n diepe doordachte keuze - God zegt daar graag ja tegen

e Dia9 En Jezus zegt: zo als jullie nu verbonden zijn - daarin zie ik mezelf en de kerk terug



2° deel preek (verwerking)

Dia 10 Wat is dat: je vader en moeder loslaten, verlaten?

Het is dat je zelfstandig wordt

V en m hebben je daarop voorbereid, daar naar toe gewerkt

In sommige culturen is er een aparte ritus bij de volwassenwording

Het is een mijlpaal - laat dat niet ongemerkt passeren

Je hechten aan je man/je vrouw: dat betekent een duidelijke keus, een beslissing
Je zegt daarmee: ik krijg jou van God

En je ziet opeens : hé, ik ben ook Gods geschenk voor de ander

Na de fase van verkering, zoeken, kies je overtuigd voor hem of voor haar

Doe elkaar een belofte

Als je nog niet iets kunt beloven ben je er nog niet klaar voor

Want je begint samen wel iets nieuws, die nieuwe bron

Het is niet zomaar even tussen neus en lippen door, het is wel samen een nieuwe eenheid
neerzetten

Het is een eenheid waarin je de ander steeds beter leert kennen

En ook jezelf steeds beter leert kennen

Je scherpt je aan elkaar

En als je vriend of vriendin niet gelooft ?

Misschien houd je zoveel van elkaar dat je niet meer los van elkaar kunt

Maar laat hem of haar zien wie voor jou de belangrijkste is

Misschien denk je: hopelijk wil God die ander wel tot geloof brengen door mij

Dat is natuurlijk mooi, ook wel een beetje naief

Maar bedenk wel: als die ander God wil leren kennen, moet hij of zij in jou een duidelijk
voorbeeld zien, bijvoorbeeld hoe hij jou hoort bidden

En als je nu homo bent of een lesbische geaardheid - dan is dit een moeilijk punt

Een punt waar je misschien mee vechten moet, niet gemakkelijk mee klaar bent

Ik zal daar in de preek ook geen zware uitspraken over doen

Maar wel bij ons allemaal aandringen op liefde, aanvaarding van iemand ook al is hij of zij
anders dan jij

Maak er nooit, nooit grapjes over - want je weet niet wie je daarmee kwetst

Dia 11 Ouders

Een man die zijn vader en moeder verlaat - wat zegt dat voor ouders?

Laat hem dan ook los, en laat je dochter los

U kent vast voorbeelden van vaders en moeders die hun kinderen niet konden loslaten
Loslaten = vertrouwen dat ze het zelf kunnen, je hebt ze toch tot zelfstandigheid opgevoed?
Ouders - wat hebben onze jonge mensen eigenlijk van hun ouders meegekregen

In een voorbereidend groepsgesprek zei iemand: wij hebben nauwelijks iets meegekregen
Ja, geen gemeenschap voor het huwelijk, dat was alles

En zorg dat het een jongen - of een meisje - van de kerk is

Vooral vaders vinden het moeilijk om met hun zonen te praten over seksualiteit en relatie
Tenminste, ik vond dat heel erg moeilijk

Maar eigenlijk laten we onze opgroeiende kinderen dan op een gevoelig punt in de steek
Zoek het zelf maar uit

We moeten hen leren dat trouw zijn niet gemakkelijk is



Ja trouw beloven gaat wel, maar het volhouden is hard werken

Getrouwd zijn is werken, steeds weer opnieuw beginnen, geduld hebben, spijt betuigen voor
wat er niet goed ging

Het is echt niet zo hooggestemd als je soms denkt dat het is

We moeten toegeven ook aan onze jongeren dat een relatie niet romantisch blijft en niet
altijd gezellig is

We moeten hen een realistisch beeld geven

En we moeten ook laten zien dat je je kracht alleen bij God vandaag kunt trekken, dat haal je
niet uit jezelf

Dia 12 Gemeente

Tenslotte over de gemeente, onze gemeente

Wat hebben wij samen onze jongeren te bieden aan raad en hulp en ruimte

Tien jaar geleden ongeveer was er een soort van relatiegesprek voor j en m met verkering
Dat hebben we weer nodig

Het is niet gek om je op te geven voor een training over relaties

Voor een relatie trainen? Jazeker

Dat moeten we aanbieden, op de plan k hebben liggen

Ik wil graag een poule van verstandige mensen hebben die een goede vraagbaak kunnen zijn
Waar je met je vragen naar toe kan

Vertrouwenspersonen, maar dan niet vanwege mogelijk misbruik, maar mensen die jou
kunnen helpen als je met gevoelige persoonlijke vragen zit - en je kan er misschin maar
moeilijk met je ouders over praten

We moeten elkaar helpen in de gemeente om al te romantische verlangens door te prikken
Om jongeren te leren dat ze voor hun relatie met elkaar eerst hun relatie met God moeten
opbouwen, leerling van Jezus worden

En als er dan twee jonge mensen gaan trouwen is dat een feest in de kerk

De kerk is zo blij dat twee jongere mensen samen met God verder willen en elkaar trouw
beloven

Dat is geweldig

Dat is niet: nou ja, oké, ga je gang

Maar dat is een feest in de kerk

Getuige zijn van geluk

Maar ook - zie de toelichting op de denklijn samenwonen - om zwakke mensen heen staan
Een trouwdienst in de kerk is een mooi moment waarop we rondom twee hoopvolle maar
heel gewone jonge mensen heen staan

Zij zijn niet volmaakt hen hebben niet altijd alles netjes gedaan

Dat heeft niemand van ons

Maar we zoeken hulp en genade bij God

We zeggen in Gods naam: ik beloof je trouw

En dan zegt God: ik ga je zegenen, ik meen wat ik zeg en ik beloof je het goede

Kom vaak terug, kom weer die woorden horen van zegen en hulp

Je bent zelfstandig, volwassen en samen - maar de kerk, de gemeente, broers en zussen - die
zul je altijd nodig hebben

En wij hebben jou, wij hebben jullie, jongeren van tegenwoordig, nodig

Amen



